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Zondag 27 oktober 2024 Zuid
Kleur van de zondag: groen

Mededelingen

Dopen
Aanstaande zondag 27 oktober mogen we weer dopen. De Heilige Doop zal dan

bediend worden aan Noortje van Rossum van den Berg. Zij is de dochter van
Nicky van Rossum en Koen van den Berg (Vollewens 1). We lezen een prachtige
belofte uit Jesaja 43, vers 18-19 over God die iets nieuws gaat beginnen en horen
hoe een oude man opeens met andere ogen kijkt in het Evangelie van Lucas. Het
thema is ‘met andere ogen kijken’: over hoe je soms zo heen en weer kunt
pendelen tussen twijfel en geloof. Hoe bepaal jij koers en wat is jouw kompas?
Deze dienst wordt muzikaal begeleid door Guus Fennema en Hans Kroon zal een
speciaal lied vertolken: God is gratis. Het is van de hand van Herman van Veen
en van speciale betekenis voor de doopouders.

Meeleven met

Afgelopen woensdag overleed, heel plotseling, Willem Bleijenberg (Leeuwerik 27,
3906 NG). Hij is de echtgenoot van Reiny, de beheerder van de Petrakerk. Dit is
een grote schok voor Reiny en haar familie. Misschien heeft u/jij dit bericht ook al
op de app gelezen. Velen van ons komen Reiny tegen, wanneer we voor een
activiteit in en om de kerk en het Trefpunt bezig zijn. Dan is het goed om te weten
dat zij en haar dochters een groot verlies ondergaan. Laten we aan hen denken
in ons gebed en meeleven. Ondertussen staan Lidy Kroon en anderen paraat om
verder te helpen als er praktische vragen zijn rond het beheer van het Trefpunt
en de kerk. Daarover zal zeker nog nader bericht volgen.

We noemen hier ook Janette de Pater (Ravelstraat 25, 3906 CM). Na een
verdrietig jaar rond het verlies van hun dochter Marissa was er opnieuw een
periode vol spanning voor Jos en Janette, toen bleek dat er vanuit het
bevolkingsonderzoek zorg was om de gezondheid van Janette. Na een operatie
en onderzoek blijkt de uitslag gelukkig positief en is er op dit moment geen verdere
behandeling nodig. We wensen Janette een voorspoedig herstel en hen beiden
goede moed en veerkracht toe.

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging

naar mevrouw Connie Roor, Schrijverspark 166 1.
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Collecte
Zondag 27 oktober is de eerste collecte bestemd voor Het Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap. Het Bijbelgenootschap brengt al meer dan 210 jaar de Bijbel
dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de
Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die
ons in beweging brengt en onze weg verlicht.

Dit is een voorbeeld van wat we dankzij leden en
donateurs doen: ‘Bijbels voor kwetsbare vrouwen
en jongeren uit Suriname’. Kwetsbare vrouwen en
jongeren in Suriname en Guyana Staan voor grote
uitdagingen door armoede, gezondheidsproblemen,
gebrek aan onderwijs en toenemende criminaliteit. In
deze moeilijke omstandigheden biedt de Bijbel hoop en richting. Met jouw hulp
kunnen we ervoor zorgen dat elke jongere de Bijbel kan ontdekken.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL 74 SNSB 0266 3808 08 t.n.v.
Nederlands-Vlaams BijbelGenootschap. Hartelijke dank voor uw bijdrage!

LEF-kring

De LEF-kring komt volgende week woensdag 30 oktober weer bij elkaar. Dit is
inmiddels de tweede bijeenkomst. Mocht u of jij nog willen aanschuiven, dan zou
dat in deze fase nog kunnen. Voel je dus welkom! Wel graag even bij mij
aanmelden. We zijn dit keer te gast in de huiskamer van Ankie Valk, Kerkewijk
74d. We beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur is er inloop met koffie/thee. Het
is om 21.30 uur afgelopen.

Ds. Loeki van der Laan

ledereen in beeld: Diaconie
In de nieuwsbrief van deze week en ook achterin de kerk vindt u de achtste editie
van ‘ledereen in beeld’. Deze gaat deze keer over de Diaconie.

Sinds vorig jaar schrijven wij als team ‘ledereen in beeld’ korte reportages over
de verschillende teams, commissies en groepen die actief zijn in onze kerk. Zo
willen we deze onmisbare mensen die zich op de achtergrond inzetten om onze
kerk draaiende te houden in beeld brengen en zo laten zien hoe we samen kerk
zijn.

Het schrijversteam bestaat uit vier leden; Rick, Ariétte, Alice en Marije. Voor 2025
zijn we op zoek naar een extra lid voor ons team. We zoeken iemand die het leuk
vindt om te schrijven en bereid is om zich in ieder geval één keer in het voorjaar
en één keer in het najaar in te zetten om een groep te bezoeken en daar een
stukje over te schrijven. E€n van onze teamleden doet steeds de opmaak van de
artikelen, dus daar hoef je je niet mee bezig te houden. Lijkt het je wat om twee
keer per jaar een groep in onze kerk te bezoeken en hen in beeld te brengen,
neem dan contact op met Marije: annastegenga@gmail.com.
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Musical Jakob

Aankomende zondag 27 oktober, na de
kerkdienst, hebben we een vragenuurtje voor in
de kerk. Wees welkom. En nog een extra
verzoek voor de mannen onder ons: voor het
evenwicht in het koor zoeken wij versterking.
Geef je dus op, twijfel je nog? Kom dan zondag
bij één van ons langs. Op de website kun je je
gemakkelijk aanmelden door op de button ‘ik doe

mee’ te drukken. Tot zondag?

( Volg het spoor van het Licht

Zaterdag 2 november 17.30 uur - 20.00 uur Petrakerk

Voor wie steek jij een kaarsje aan?
Voor iemand die jij mist.
Voor hen die worden gemist door oorlogsgeweld of een andere ramp.
Deel je verhaal over licht, liefde en veerkracht.
Opdat we niet vergeten!

“Voor wie steek jij een kaarsje aan” is voor kerk en buurt. Het is goed om je
verdriet en gemis samen te delen, of het nu korter of langer geleden is. Om
ook de verhalen over veerkracht, liefde en licht met elkaar te delen. We hopen
dat je er troost vindt. Neem gerust je buurman of buurvrouw mee, vriend of
vriendin, of iemand waarvan je weet dat die het ook op fijn vindt om op deze
wijze een dierbare overledene te gedenken. Zaterdag 2 november om 17.30
uur beginnen we met een kort moment van bezinning, vrije inloop tot 20.00
uur. ledereen is welkom!

Met vriendelijke groet namens de gastheren en gastdames van de Open Kerk
Ds. Coby de Haan en Karin de Jonge

— B




Bericht van de boekentafel

Op de tafel liggen weer een aantal nieuwe boeken voor jong en oud. Bijvoorbeeld
Ina van der Beek: ‘Niets is onmogelijk’ of Adriaan van Dis (genomineerd voor de
NS-publieksprijs). Ook van Sacha Bronwasser: De ‘lotgevallen’, een betoverd
nieuw werk van de veel geprezen roman ‘Luister’. Maar ook een aantal agenda's
en bekroonde kinderboeken. De moeite waard om even een kijkje te nemen want
van elk verkocht boek kunnen wij goede doelen steunen.

Namens de boekentafel, Hemmy Swanink

Concert ingebruikname orgel

De montage van het orgel verloopt zodanig voorspoedig dat we het
ingebruiknameconcert kunnen plannen. Verschueren Orgelbouw verwacht het
orgel 1 november op te kunnen leveren. We houden nog een slag om de arm voor
eventuele uitloop van de werkzaamheden en tijd voor de organisten om weer aan
het orgel te wennen. Dus noteer: vrijdagavond 15 november om 20.00 uur,
inloop vanaf 19.30 uur. In de aankondiging van de actie Adopteer een Orgelpijp
hebben we indertijd dit concert al aangekondigd als een van de tegenprestaties
voor de adoptie naast het certificaat en de sleutelhanger. Voor alle bezoekers van
het concert is er een extra "Als Nieuw" sleutelhanger. We hebben Jaap Jan
Steensma van www.orgeladvies.nl gevraagd om in overleg met de organisten een
attractief programma op te stellen waarin de mogelijkheden van het orgel naar
voren komen. lets waar de organisten tijdens de begeleiding van de
gemeentezang niet altijd aan toekomen. Houdt de Zondagsbrief en Weekinfo in
de gaten voor details over het programma. Vrijdagavond 15 november is aan de
vooravond van de C.O.V.-uitvoering op zaterdag 16 november. De kerkzaal is
daarvoor dan al wat gereorganiseerd. In de eredienst van zondag 17 november
staat alles weer op z'n plaats en wordt, samen met de cantorij, het orgel voor het
eerst weer gebruikt.

Kijkcijfers zondag 20 oktober 2024
Direct: 98  Opname: 61

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te
vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest
www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de
Digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op
www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s.
worden verstuurd naar

ZwW-communicatie @pkn-veenendaal.nl.
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Tedeneen in beeld

Wilkgemeente A

ZuidWest®

Elke maand brengen we met een kleine reportage vrijwilligers van onze wijkgemeente in beeld. Deze keer:

De Diaconie

Maandagmiddag 23 september, 13.00 uur

Op de Gouwe kom ik een minibieb tegen in de
voortuin van Dick Rovers. Een houten kastje in de
voortuin, vol met boeken die passanten kunnen
meenemen.

Bij binnenkomst complimenteer ik Dick met de mi-
nibieb. Dick vertelt me dat zijn dochter en schoon-
zoon dit in elkaar hebben gezet. Zo'n minibieb past
ook goed bij het levensmotto van het gezin:

‘omzien naar elkaar’, en dat is nu ook volgens Dick
de kern van kerk-zijn en is, kort-door-de-bocht, ook
de missie van de Diaconie.

Even voorstellen....

Dick Rovers is voorzitter van de werkgroep Diaco-
nie van de Petrakerk. Dick en ik kennen elkaar al
jaren. Onze zonen zaten bij elkaar in de klas en we
hebben ontelbare keren voor dag en dauw op za-
terdagochtend met een plastic bekertje verse filter-
koffie langs het voetbalveld gestaan. Inmiddels zien
we elkaar minder vaak, en om die reden leek het
me leuk om hem weer eens te spreken, en meer in
het bijzonder over zijn werkzaamheden voor de
Diaconie.

Dick heeft overigens op veel plekken gewoond,
maar blijft een echte Zaankanter. Met alle bijbeho-
rende karaktereigenschappen. En één daarvan is
maatschappelijke betrokkenheid. En die past goed
bij zijn werkzaamheden voor de Diaconie.

De werkgroep

De werkgroep Diaconie van de Petrakerk bestaat
uit Alina Keijman, Eveline Veenhof, Harriétte Noten-
bomer, Diederik Blok en Dick Rovers. Samen met
de Diaconie van de Open Hof vallen deze werk-
groepen onder het ‘college van diakenen’. Beide
Diaconieén hebben vertegenwoordigers in dit col-
lege. Via de voorzitter is de Diaconie ook vertegen-
woordigd in het bestuur (moderamen) van de Pe-
trakerk.

De Diaconie kort samengevat

Op de website van de PGV staat het volgende:

“Als Diaconie zijn we in de kerk en in de wereld
geroepen tot de dienst van barmhartigheid en ge-
rechtigheid, te delen wat aan gaven geschonken is,
te helpen waar geen helper is en te getuigen van
de gerechtigheid van God waar onrecht ge-
schiedt.” Een lange tekst die door Dick wordt ver-
taald naar wat voor hem de kern is van de Diaco-
nie, namelijk ‘omzien naar elkaar'. Kort en krachtig,
zoals een Zaankanter betaamt.

Werkzaamheden

In het verleden richtte de Diaconie armenhuizen in
voor mensen die buiten hun schuld dakloos wa-
ren. Tegenwoordig richt de Diaconie zich op het
inzamelen van giften ten behoeve van hulpverle-
ningsorganisaties in binnen- en buitenland. Interna-
tionale doelen worden bijvoorbeeld gecodrdineerd

ledereen in Beeld
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door Kerk in Actie, de organisatie voor hulpacties
en ontwikkelingssamenwerking van de PKN. Maar
de Diaconie ondersteunt ook mensen van zowel
binnen de kerkgemeente als daarbuiten, 6ok finan-
cieel. Dit kan een structureel karakter hebben,
maar ad-hoc hulpvragen komen ook bij de Diaco-
nie terecht. Dick geeft aan dat een belangrijke
voorwaarde is dat de Diaconie zichzelf geen inzicht
verschaft in de financiéle situatie van betrokkene
{n): de (financiéle) ondersteuning gebeurt volledig
op basis van vertrouwen. Eerlijk gezegd vind ik dat
bewonderenswaardig en ook wel mooi. Mensen die
soms zo geisoleerd leven, geen houvast hebben,
en geen uitweg zien, verdienen ook zonder voor-
waarden een toegestoken helpende hand.

.

De Diaconie is evensens verantwoordelijk voor het
organiseren van collectes, en het (mee-) organise-
ren van, dan wel het bieden van ondersteuning aan
projecten als Vastenactie en de Voedselbank. Ook
de kerktaxi valt onder de verantwoordelijkheid van
de Diaconie. En zelfs de ouderenmiddagen worden
door de Diaconie georganiseerd. Twee voorbeel-
den waaruit blijkt dat de Diaconie niet alleen finan-
cieel ondersteunt, maar ook in bredere zin in de
bres springt voor mensen die hulpbehoevend zijn,
en mensen bij elkaar tracht te brengen.

Het collectemoment

Ik had er nooit zo bij stilgestaan, en dacht dat het
nog een soort vergeten erfenis was uit het Corona-
tijdperk, die nog moest worden weggepoetst. Maar
de collectezakken komen tijdens de kerkdienst
toch echt niet meer terug, althans niet op korte ter-
mijn. Ergens wel jammer. Die paar minuten waren
een moment om even kort bij te praten met je bu-
ren in de kerkbank, of even, weliswaar zittend, de
benen te strekken.

De Diaconie is wel van plan om het huidige collec-
temoment anders in te vullen. Voor de Diaconie is
het verzamelen van gelden voor armlastigen im-
mers een belangrijke en wezenlijke taak. En daar-
mee is het collectemoment voor de Diaconie een
evenzo belangrijk moment fijdens de kerkdienst
Dick geeft aan dat de bedoeling is dat in geval van
“bijzondere’ collectes wat meer aandacht zal wor-
den besteed aan het ‘diaconale aspect’. "Het be-
lang van omzien naar elkaar, en de betekenis die
het heeft, is iets wat je niet vaak genoeg kan bena-
drukken”, aldus Dick. Ma dit gesprek kan ik hem
daarin geen ongelijk geven.

Anekdofes? . Geheimhouding!

Voor de diakenen is volstrekte geheimhouding van-
zelfsprekend, en er komt dus miemand met een
verhaal op de proppen.

Tot slot ... een oproep

Als ik Dick bedank, en naar buiten loop, kijk ik nog
even in de minibieb van Dick en Carla. Ik vind een
mooi boek en terwijl ik het boek uit het houten
kastje neem, beloof ik dat ik een boek uit mijn ei-
gen boekenkast in de minibieb terug zal zetten. In
lijn met Dicks woorden: “Omzien naar elkaar”.
Het was een gezellig en inhoudelijk gesprek. Los
van het ophalen van persoonlike herinneringen
van langs het voetbalveld, heeft de werkgroep Dia-
conie voor mij meer betekenis gekregen. Er zijn
nog twee vacatures bij de Diaconie. En die moeten
echt snel ingevuld worden, om het belangrijke
werk van de Diaconie voort te kunnen zetten.
Mocht er interesse zijn, neem dan contact op met
een van de diakenen. Zij vertellen wijou graag
meer.

Rick Tigelaar

Wit v meeschrijven in ons team en zo ook gemeenteleden in beeld brengen, of wilf u ons winodigen?

Stuur dan een mail aan Marije googsfegengai@amail com of spresk ons aan:

Alice van Schuppen, Ariéite Bouwmeester-Wiinveen, Rick Tigelaar, Marije Stegenga



